
 

 

 
 
 
 
Dit kan iedereen overkomen 
 
Mijn hoofd zit vol met zaken die in mijn privé-leven spelen. Van die zogenaamde 'life events' waar mijn 
collega Anke van de gemeente Leeuwarden het altijd over had toen we samenwerkten. Met die life events 
bedoelde ze: ingrijpende gebeurtenissen die iemands leven ontwrichten. Denk aan een scheiding, 
overlijden, ontslag. Rondom zulke gebeurtenissen ben je ontzettend kwetsbaar en kun je van het ene 
probleem in het ander probleem verzanden. Als draaglast en draagkracht dan niet in balans zijn, dan kun je 
diep in de problemen raken. En dat moment is dichterbij dan je denkt. Het kan iedereen overkomen.  
 
De afgelopen twee jaar is er in mijn leven nogal wat ontwricht. Ik heb een punt achter mijn relatie gezet en 
ben daardoor veel kwijtgeraakt. Ons fijne huis, het contact met zijn kinderen waar ik in die zeven jaar 
ontzettend aan gehecht was geraakt. Ik bouwde zelfs schulden op door de scheiding. En ik ‘verloor’ mijn 
baan bij de Leeuwarder wijkteams – hoewel dat mijn eigen keus was. Als klap op de vuurpijl kreeg ik een 
paar maanden geleden te horen dat mijn moeder van 67 jaar ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te leven 
heeft. Alles wat drie jaar geleden nog zo veilig en stabiel leek, is nu anders. Ontwricht.  
Ik heb mezelf staande weten te houden dankzij de steun van mijn ouders en van mijn vrienden. Daardoor 
ben ik de waarde en het belang gaan inzien van mijn netwerk. Ik durf niet te zeggen welke wending mijn 
leven had genomen als ik hun steun niet had gehad. Als ik alles zelf had moeten oplossen en verwerken, 
dan was ik niet gekomen waar ik nu sta. Dan zat ik nu verstrikt in problemen.  
 
Dit zie ik ook in mijn werk vaak terug. Ik zie vaak mensen bij wie draaglast en draagkracht niet in balans 
zijn, waardoor het ze niet lukt om hun problemen het hoofd te bieden. En door het tekort aan draagkracht 
(bijvoorbeeld omdat ze geen stevig netwerk hebben om op te leunen) raken mensen verstrikt en 
verdwaald in een jungle van problemen. 
 
Als gevolg van deze ervaringen ben ik de werkwijze en uitgangspunten van Amaryllis nog meer gaan 
omarmen. Die zijn gebaseerd op het ondersteunen van mensen bij hun problemen. Ze zijn gericht op het 
opbouwen van een steunend netwerk. En dat alles met het oog op duurzaamheid, want als je mensen 
helpt een steunend netwerk op te bouwen, dan zijn zij veel beter in staat om hun problemen op te lossen. 
Je moet niet overnemen, niet hulpverlenen. Nee, coachend ondersteunen, in het tempo van de cliënt, 
waardoor iemand weer in balans raakt en zélf bij machte is om de life events die op zijn pad komen aan te 
kunnen. En die aanpak zie ik in de hulpverlening nog niet vaak. Meestal gaat de aandacht naar het snel 
oplossen van problemen. Maar dan leer je mensen afhankelijk worden van hulpverlening: als er een nieuw 
probleem ontstaat, moeten ze weer aankloppen voor professionele hulpverlening. Terwijl het veel 
waardevoller, duurzamer en efficiënter is als mensen dan een opgebouwd netwerk kunnen benutten. 
 
Als er iets in je leven gebeurt waardoor je ontwricht raakt en niet meer in balans bent, dan heb je 
ondersteuning nodig in de vorm van dat je voelt en hoort dat je het niet alleen hoeft te dragen. En kun je 
daarna zelf je problemen oplossen. Zo heb ik het ervaren. De een heeft de mogelijkheden gehad om 
vrienden en familie om zich heen te verwerven. De ander maakt gebruik van een professioneel netwerk.  

 


