
 

 

 

 
 
 
Pijnlijk? 
 
Ik had een interview gegeven aan het tijdschrift Sociale Vraagstukken, het was een reflectie op het boek De 
verhuizing van de verzorgingsstaat. Ik was in het interview kritisch geweest over de Leeuwarder politiek. Een 
gemeenteraadslid stuurde me daarop een reactie, die bestond uit één woord: 'Pijnlijk'. Ik kon me voorstellen dat hij 
het interview als pijnlijk had ervaren. En hij was niet de enige met pijn. Wat heeft het mij pijn gedaan, de 
bezuinigingen, de verantwoording van de cijfers, het wantrouwen. Het werkplezier dat zichtbaar wegebde bij de 
sociaal werkers, die vol trots waren begonnen bij de coöperatie Amaryllis. De coöperatie die een stichting werd. 
 
Ik las het bericht van het raadslid in de auto, vlak voordat ik tachtig kilometer naar huis ging rijden. Er schoot veel 
door mijn hoofd. Ik dacht na over het interview en was vooral bezig met en bang voor de reacties die ik zou krijgen. 
Ik baalde alweer van mezelf. Waarom kon ik nou niet een keer mijn mond houden, zodat ik vredelievend met 
iedereen door één deur zou kunnen? En opeens, halverwege de afslag Tolbert/Leek, viel bij mij het kwartje. Fuck it!  
 
Dit interview heb ik uit het diepst van mijn hart gegeven. Niet om mijn ego te strelen, maar omdat het boek me echt 
heeft geraakt. Dit is waar ik voor sta! Mensen zijn het ermee eens of niet, maar dit is wat ík vind. En daar wil ik graag 
met wie maar wil over in gesprek. Want mijn doel is dat er wordt doorgegaan met de visie en missie zoals die 
destijds in Leeuwarden zijn ontwikkeld. Die had zin! En door politieke tegenslag, pittige bezuinigingen van het Rijk en 
nog wat van die tegenstrubbelende omstandigheden, laat ik me niet uit het veld slaan. En zoals het is gelopen, zo 
mocht het ook best wel een keer benoemd worden.   
 
Eenmaal thuisgekomen bevestigden alle reacties die ik kreeg op het artikel mijn gevoel alleen maar op een positieve 
manier. Veel sociaal werkers die reageerden en zich herkenden in mijn boodschap dat hun werk niet meer over de 
inhoud gaat en dat de bureaucratie de overhand heeft. En dat was niet de belofte van de transitie. Hun reacties 
deden mij beseffen dat ik niet alleen sta.  
 
De gemeente Leeuwarden lijkt de missie en visie van Amaryllis te hebben losgelaten en is de weg van de allianties 
ingeslagen, naar het voorbeeld van Alphen aan de Rijn. Als ik het koersdocument lees met daarin de bedoeling 
achter de te vormen allianties, dan lees ik er bevlogenheid en zelfs een beetje de missie en visie van Amaryllis in 
terug. Maar iedereen weet dat Leeuwarden enorme tekorten heeft in het sociaal domein, dus ik denk dat deze 
ontwikkeling wordt gedreven door geld en niet door een visie. Oftewel, de allianties zijn een doel op zich en geen 
middel om de burgers van Leeuwarden van de best mogelijke zorg te voorzien.  
 
Onlangs heeft het Rijk Leeuwarden 21 miljoen toegekend als tegemoetkoming (en erkenning) voor de tekorten in 
het sociaal domein. Ik hoop dat dit geld de gemeente de ruimte biedt en de tijd geeft om de allianties op te bouwen 
vanuit de inhoud. Dat ze de aanbesteding, die er nu in sneltreinvaart doorheen gejakkerd lijkt te worden, even op 
rust zetten. Zodat ze de ruimte kunnen nemen en kunnen nadenken over de vraag wat de allianties op de lange 
termijn moeten opleveren, in plaats van te bekijken welke bezuinigingsslag er gemaakt moet worden om maar geen 
artikel 12-gemeente te worden. En dit alles met als uitgangspunt dat de allianties niet net zo snel ten onder gaan als 
met de Amaryllis-aanpak in de Leeuwarder wijkteams gebeurde. 
 


