
 

Nynke Andringa over de theorie van Jan Rotmans 

De transitie-expeditie: vallen en doorgaan! 
 
‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk,’ 
aldus Jan Rotmans. Nynke Andringa over een gedachtegoed waarvoor veranderaars nodig 
zijn. En geduld. 
 
‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk,’ aldus 
Jan Rotmans, hoogleraar en oprichter van Urgenda. Rond de ontwikkelingen van de 
Vogelaarwijken in 2008 kreeg ik kennis van Rotmans’ gedachtegoed rondom transities. Wat 
hij destijds al zei over het tijdperk waarin we zitten, de transitie-expeditie (een term uit 
Rotmans’ boek Omwenteling) en alles wat daar volgens hem bij komt kijken, wordt mij 
steeds duidelijker. Alleen gaat het me te langzaam. Dat frustreert me wel eens. Die frustratie 
herken ik van vroeger bij sommige van mijn oudere collega’s Maatschappelijk Werk. Het was 
een soort staat van negatieve moedeloosheid die mij destijds niet motiveerde in mijn werk. 
Ik heb me daarom in 2004, als net afgestudeerd maatschappelijker werker, voorgenomen 
om niet vastgeroest te raken. Ik zag soms maatschappelijk werkers en opbouwwerkers 
voorbijkomen die alleen maar klaagden over dat het vroeger beter was, bij elke verandering 
zeiden: ‘Dat is niet nieuw hoor, dat deden wij vroeger ook al’. Dan zakte mijn energie in mijn 
schoenen. Dat nooit! 
 
De illusie van de machteloosheid 
En nu, bijna twintig jaar later, begrijp ik die vastgeroeste collega’s soms wel. Ik begrijp wel 
dat collega’s soms moedeloos worden van de herhaling van processen. Ik signaleer het soms 
ook bij mezelf. Zoals laatst toen ik bij een ontzettend gaaf initiatief was dat erg leek op de 
Frontlijnaanpak. De vastgeroeste maatschappelijk werker in mij verzuchtte stilletjes dat dit 
echt niet zo vernieuwend was als werd verteld. Dit hebben we allang gedaan! Gelukkig 
wuifde mijn enthousiaste ik deze zwaarmoedige vastgeroeste maatschappelijk werker in 
mezelf snel weg – ik weet tenslotte uit ervaring dat we met die laatste niet verder komen. 
Want waar draait het om? Draait het om de vastgeroeste maatschappelijk werker die niet 
gezien wordt? Draait het om het voormalige project dat niet gewaardeerd wordt? Nee, daar 
gaat het niet om. Het gaat om de bedoeling: Voor wie of wat wordt het gedaan? En draagt 
het bij? Ja? Nou, dan mogen processen zich wel honderd keer herhalen. Want zo werkt het 
nou eenmaal. Daar kwam ik al werkende weg achter. 
 
Frontlijnaanpak 
Toen de gemeente Leeuwarden destijds een plan indiende om in aanmerking te komen voor 
de Vogelaargelden, stelde zij dat het tien jaar de tijd moest krijgen (en nodig had) om de 
gestelde doelen te halen. Die tijd heeft het niet gehad, zoals ik in eerdere columns vertelde. 
Door de decentralisaties werd er stevig getornd aan de Frontlijnaanpak en ook de 
medewerkers, onder wie ikzelf, bleven niet tien jaar. Financiering werd door de crisis en 
door de decentralisaties teruggedraaid en om de twee jaar verkiezingen (gemeentelijke en 
landelijke, waarbij ik de provinciale nog maar even achterwege laat) dragen ook beslist niet 
bij aan de continuïteit van een langdurig project als dit. 



Het is dan ook pijnlijk als net weer nieuw verkozen politici kritisch vaststellen en belerend 
spreken over de niet-behaalde doelstellingen van tien jaar terug. Zo werd er na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Leeuwarden gezegd: ‘Nu gaan we alles anders doen!’. 
Er zou flink bezuinigd worden op de wijkteams en er kwam een andere aanpak. Van 
onderop, met huiskamers et cetera. En dat terwijl Leeuwarden met haar ‘van-onderop-
aanpak’ vanaf 2008 heel lang een voorbeeld was geweest voor vele gemeenten in 
Nederland. De reden waarom die resultaten niet waren gehaald – en waar de politiek 
grotendeels zelf debet aan was – werd achterwege gelaten. 
 
Andere baan 
Het gevolg van de veranderingen in 2018 was dat sociaal werkers, waar de afgelopen jaren 
veel geld en tijd in was geïnvesteerd zodat ze generalistisch hun werk konden doen, een 
andere baan zochten, bang als ze waren om hun baan te verliezen. Zo verdween grotendeels 
de investering die via subsidie van de gemeente de afgelopen vier jaar in de aanpak was 
gestopt. 
Desalniettemin ging men met frisse moed verder. De basisondersteuning Wmo (voorheen 
uitgevoerd door de wijkteams van Amaryllis) werd aanbesteed en aan Incluzio in 
samenwerking met Amaryllis gegund, zodat de innovatie weer werd aangezwengeld met de 
ervaring van de zorggigant. En zodoende bouwt Amaryllis, onder toeziend oog van Incluzio, 
weer dapper en enthousiast door op de bestaande waarden van destijds. Want de 
doelstellingen maatwerk, kansen voor iedereen en armoede-de-stad-uit bleven bestaan. 
Gelukkig waren ze niet vastgeroest! En gelukkig komt het Rijk ook weer tot inzicht! Want 
landelijk begonnen weer kwetsbare wijken in het oog te springen. Vijftien burgemeesters 
hebben vol frisse moed een manifest geschreven waarin ze aandacht vragen voor zestien 
kwetsbare wijken waarin geïnvesteerd moet worden. En ja, daar zit Leeuwarden ook weer 
tussen. Er worden vol frisse moed nieuwe plannen gemaakt, ambities geformuleerd en dit 
keer wordt er twintig jaar tijd gevraagd om resultaten te behalen. Als inspiratie voor het 
Leeuwarder programma wordt de Rotterdamse aanpak van Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid aangehaald.  
 
Vooruitkijken 
Om verder te komen in de transitie, helpt vooruitkijken meer dan achteromkijken. En dan 
helpt het ook om het geleerde mee te nemen in projecten die op stapel staan. En als 
mensen roepen ‘Dit is innovatief!’, dan geniet ik van hun energie en enthousiasme in plaats 
van me te frustreren. Want dat helpt de illusie van machteloosheid te doorbreken. Ik leer 
van de illusie van machteloosheid dat het niet het Rijk of lokale politiek is die de macht heeft 
binnen de transitie, nee, dat zijn wij zelf. Dat zijn die burgerinitiatieven die goed lopen. 
Collectieve aanpakken waarbij de overheid echt een stapje achteruit doet. En die initiatieven 
zijn er steeds meer, dat zie ik ook in Leeuwarden. 
Een ander mooi voorbeeld zag ik tijdens de door de LSA (vereniging van actieve 
bewonersgroepen) georganiseerde zomertour (‘Ga mee op bezoek bij lokale 
bewonersinitiatieven’) in Esbeek. Hier hebben dorpsbewoners een coöperatie opgericht en 
baten ze met elkaar het café uit – en daarmee ook het honk van het verenigingsleven in het 
dorp. Wat blijkt? Van het een komt het ander. Zo hebben ze van de kerk een school gemaakt 
en met cultuur prachtige projecten opgezet.  
 
De transitie-expeditie 



Jan Rotmans schrijft over de belangrijke rol van het ‘fasemodel’ in zijn transitietheorie. Ik 
citeer (Omwenteling, pagina 122): ‘In de beginfase van de transitie kunnen koplopers, de 
wegbereiders, ruimte creëren voor radicaal nieuwe ideeën en baanbrekende projecten. In 
de volgende fase zijn vooral verbinders nodig, die verbindingen creëren tussen de 
activiteiten en projecten van de koplopers. Hierdoor ontstaan nieuwe netwerken die ook 
weer verbindingen nodig hebben. In de kantelfase van de transitie is het systeem kwetsbaar, 
omdat oude structuren worden afgebouwd en nieuwe ontstaan. In deze fases zijn kantelaars 
cruciaal, die netwerken kunnen koppelen door mensen te mobiliseren en zodoende een 
beweging kunnen creëren met veel volgers.’ 
In welke fase Leeuwarden zich op dit moment bevindt, durf ik niet te zeggen. Ik hoop dat we 
al in de kantelfase zitten! Er is een aantal mooie initiatieven van onderop, zoals het 
Bewonersbedrijf in Heechterp Schieringen en het Netwerkcentrum in Leeuwarden Oud Oost. 
En wie weet wat het nieuwe programma Leeuwarden Oost bijdraagt om de kanteling te 
maken. Volgens Jan Rotmans’ theorie hebben we daarvoor zijn verschillende typen 
veranderaars nodig. 
U moet alleen wel geduldig zijn. Want volgens Rotmans gaat de transitie-expeditie nu 
eenmaal traag. Het begint bij onszelf.  


